
Als je durft dromen, 

kan alles anders lijken. 

Als je durft dromen, 

ga je verder kijken. 

Een droom over hoe het kan zijn, 

een gedachte die je krachtig maakt. 

Een droom die verandering brengt 

en je ziel werkelijk raakt. 

In mijn hoofd hangt een dromenvanger, 

een verzameling van mooie taferelen. 

Als ik in mijn gedachten wandel, 

zie ik mijn dromen samen spelen. 

Het is er rustig en gezellig, 

er heerst een gemoedelijke sfeer. 

Telkens als ik daar op pad ga, 

verlangt mijn ik naar meer. 

Als ik die dromen eens zou bevrijden 

en ze een kans geef in de realiteit. 

Als ik dat durf te proberen, 

ga ik op pad in de werkelijkheid. 

Mocht het daar ook rustig worden 

en zou ik daar kunnen wennen. 

Mocht de realiteit mijn dromen omarmen, 

dan leert het leven mij weer kennen. 
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